
Lezingen in de Tweede Week van de Vasten 

Tweede maandag 

Lezing uit de profetie van Jesaja (4:2-5:7) 

Zo spreekt de Heer: Op die dag zal God besluiten zijn licht te doen schijnen met 

heerlijkheid over de aarde, om de overgeblevenen van Israël te verheffen en te 

verheerlijken. En het zal gebeuren, dat wie in Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem 

achtergebleven is, heiligen genoemd zullen worden, allen die in Jeruzalem ten leven 

opgeschreven staan. Want de Heer zal het vuil van de zonen en dochters van Sion 

afwassen, en de bloedschuld zal uit hun midden weggenomen worden door de geest 

van oordeel en de geest van verbranding. En het zal gebeuren dat iedere plaats op de 

berg Sion en overal rondom, overschaduwd zal worden door een wolk overdag als 

rook, en ‘s nachts als een schijnsel van vlammend vuur, en de streek zal overdekt 

worden door grote heerlijkheid. En de schaduw zal beschermen tegen de hitte van de 

zon, en er zal bescherming zijn tegen de koude en de regen.  

Laat mij dan voor mijn beminde zingen, een lied van mijn beminde over mijn 

wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel.  

En God zei: Ik heb hem omheind, en omgespit  

en hem beplant met wijnstokken uit Sorech,  

en ik heb in het midden ervan een toren gebouwd,  

en een perskuip uitgehouwen.  

En ik verwachtte dat hij druiven zou voortbrengen,  

maar hij bracht doornen voort.  

En nu, bewoners van Jeruzalem en mannen van Juda,  

oordeel tussen Mij en Mijn wijngaard.  

Wat zou ik nog meer voor Mijn wijngaard moeten doen,  

wat Ik niet gedaan heb?  

Want ik verwachtte dat hij druiven zou voortbrengen,  

maar hij bracht doornen voort.  

Nu dan, maak Ik u bekend, wat Ik met Mijn wijngaard zal doen:  

Ik zal zijn omheining weghalen, zodat hij verwoest kan worden,  

en ik zal zijn muur afbreken, zodat hij vertrapt kan worden.  

Ik zal Mijn wijngaard aan zijn lot overlaten,  

en hij zal niet gesnoeid worden, noch geschoffeld,  

en doornen zullen er opschieten zoals op een droog land.  

En Ik zal de wolken gebieden geen regen erop te laten neerkomen. 

Want de wijngaard van de HEER Sabaoth is het huis Israël, en de mannen van Juda 

zijn deze geliefde nieuwe aanplant. 



***  



Lezing uit Genesis (3:21–4:7) 

En de HEER God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde 

hen daarmee. En de HEER God zei: Zie, Adam is geworden als één van Ons, door de 

kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en van de boom 

des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Toen zond de HEER God 

hem weg uit het paradijs van geneugten om de aardbodem te bewerken, waaruit hij 

genomen was. En Hij verdreef Adam en Hij plaatste Hem tegenover het paradijs van 

geneugten en Hij gaf opdracht aan de cherubs om met een vlammend zwaard, dat 

heen en weer bewoog, de weg naar de boom des levens te bewaken. En Adam had 

gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn; en zij zei: Ik 

heb van de HEER een man verkregen. Voorts baarde zij zijn broeder Abel; en Abel 

werd schaapherder, Kaïn landbouwer. En het gebeurde na verloop van tijd, dat Kaïn 

van de opbrengst van de aarde aan de HEER een offer bracht; ook Abel bracht een 

offer, van de eerstelingen van zijn schapen, en van hun vet; en de HEER sloeg acht op 

Abel en zijn gaven, maar op Kaïn en zijn offers sloeg Hij geen acht. Toen ontstak Kaïn 

in grote woede en hij liet zijn hoofd zakken. En de HEER zei tegen Kaïn: Waarom ben 

je zozeer in woede ontstoken en waarom laat je je hoofd zakken? Is het niet zo dat je, 

als je goed offert, maar het niet goed verdeelt, toch gezondigd hebt? Wees rustig: de 

zonde belaagt je, maar je moet over hem heersen. 

***  



Lezing uit de Spreuken (3:34–4:22) 

De Heer keert Zich tegen de hoogmoedigen,  
maar aan nederigen geeft Hij genade.  

De wijzen beërven eer,  
maar de goddelozen laden schande op zich.  

Luister, kinderen, naar de vermaning van je vader,  
en sla er acht op, om inzicht te leren kennen,  

want Ik geef jullie een goede gave;  
verlaat mijn onderwijzing niet.  

Want ik was een zoon voor mijn vader,  
gehoorzaam en geliefd voor het aangezicht van mijn moeder,  

zij die mij onderwezen, zeiden tegen mij:  
Laat je hart ons woord vasthouden;  

Onderhoud de geboden, vergeet ze niet;  
veronachtzaam de wijsheid niet van mijn mond;  

Wijk er niet vanaf, en deze zal je bewaren,  
heb haar lief en zij zal je beschermen.  

Bewaak haar, en zij zal je verheffen,  
eer haar en zij zal je omhelzen.  

Zij zal je hoofd een bevallige krans geven,  
met een lieflijke krans zal zij je beschermen.  

Luister, mijn zoon, en neem mijn woorden aan,  
en de jaren van je leven zullen talrijk worden,  
veel levenswegen zullen voor je openliggen.  

Ik onderwijs je de wegen der wijsheid,  
en laat je in rechte sporen treden.  

Want als je gaat, zullen je schreden niet belemmerd worden,  
en als je rent, zult je niet moe worden.  

Houd mijn vermaning vast, laat die niet los,  
neem haar in acht, want zij is je leven.  

Kom niet op de wegen van goddelozen,  
en wees niet jaloers op de wegen van wetsovertreders.  

Op welke plaats ook, waar zij hun tenten opslaan,  
ga daar niet heen, wijk daarvan af en verander van richting.  

Zij slapen immers niet als zij geen kwaad hebben gedaan,  
zij worden van hun slaap beroofd, en vallen niet in slaap.  

 

Want zij voeden zich met brood van goddeloosheid  
en bedrinken zich met wijn van wetteloosheid.  



Maar de wegen van rechtvaardigen zijn als een schijnend licht,  
dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden.  

Maar de wegen der goddelozen zijn duister,  
zij weten niet, waarover zij kunnen struikelen.  

Mijn zoon, sla acht op mijn uitspraken,  
neig je oor tot mijn woorden;  

zodat deze bronnen niet uitdrogen,  
bewaar ze in je hart.  

Zij zijn immers leven voor wie ze vinden,  
en genezing voor heel hun lichaam. 

*** 

  



Tweede dinsdag 

Lezing uit de profetie van Jesaja (5:7-16) 

Zo spreekt de Heer: de wijngaard van de HEER Sabaoth is het huis Israël, en de 

mannen van Juda zijn deze geliefde nieuwe aanplant. Ik verwachtte een goed bestuur, 

maar het werd wetteloosheid; en geen gerechtigheid, maar geschreeuw. Wee hun die 

huis aan huis rijgen, veld aan veld voegen, om van hun naaste iets af te nemen. Wilt 

gij soms alleen op aarde wonen? Dit hoorden de oren van de HEER Sabaoth: ook al 

komen er veel huizen, grote en mooie, ze zullen tot een woestenij worden, en er zullen 

geen bewoners zijn. Want waar tien paar ossen ploegden, zal de opbrengst slechts één 

kruik vullen, en wie zes zakken zaad zaait, zal slechts één zak opbrengst hebben. Wee 

hun die ’s morgens vroeg opstaan en op sterke drank uit zijn, en daarmee tot laat 

doorgaan want de wijn verhit hen. Want zij drinken wijn, met muziek van harp, luit, 

tamboerijn en fluit, maar voor de werken des HEREN hebben zij geen oog, en de 

werken van Zijn handen begrijpen zij niet. Daarom is mijn volk krijgsgevangen 

geworden, omdat zij de Heer niet kennen en velen zijn gestorven van honger en dorst. 

En Hades heeft zijn keel wijd opengesperd en zijn muil geopend, zodat onophoudelijk 

de roemrijken, de groten, de rijken en de verdorvenen erin neer zullen dalen. De 

gewone man zal gebukt gaan en de man van aanzien zal vernederd worden en de ogen 

van de hoogmoedigen zullen neergeslagen zijn. Maar de HEER Sabaoth zal verheven 

worden in het gericht en de heilige God zal verheerlijkt worden door gerechtigheid. 

*** 

  



Lezing uit Genesis (4:8-15) 

Kaïn zei tegen zijn broer Abel: laten we naar het veld gaan. En het gebeurde toen zij 

op het veld waren, dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En de HEER zei 

tegen Kaïn: Waar is Abel, uw broer? En hij zei: Ik weet het niet; ben ik de hoeder van 

mijn broer? En Hij zei: Wat heb je gedaan? Er is een stem van het bloed van je broer 

dat van de aardbodem tot Mij roept. Nu dan, je bent vervloekt, weg van de aardbodem, 

die zijn mond heeft opengesperd om het bloed van je broer uit je hand op te nemen. 

Als je de aardbodem bewerkt, zal die zijn volle opbrengst niet meer geven; je zult 

zuchtend en dolend over de aarde gaan. En Kaïn zei tegen de HEER: Mijn schuld is te 

groot om vergeven te worden. Zie, Gij verdrijft mij heden van het aaangezicht van de 

aardbodem en ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn en zuchtend en dolend over 

de aarde gaan; en het zal zo zijn, dat al wie mij tegenkomt, mij zal doden. Maar de 

HEER God zei tegen hem: Geenszins, ieder die Kaïn doodt, zal zevenvoudig gewroken 

worden en zal krachteloos zijn. En de HEER merkte Kaïn met een teken, zodat 

niemand, die hem tegenkwam, hem zou doden. 

*** 

  



Lezing uit de Spreuken (5:1-15) 

Mijn zoon, sla acht op mijn wijsheid,  
neig je oor naar mijn woorden,  
zodat je goed begrip in acht neemt:  

De kennis van mijn lippen gebieden je het volgende:  
Sla geen acht op een slechte vrouw,  

want van de lippen van een lichte vrouw druipt honing,  
die voor korte tijd je keel streelt,  

maar later zie je in dat deze bitterder is dan gal,  
en scherper dan een geslepen tweesnijdend zwaard.  

Want de voeten van de lichtzinnigheid brengen de schuldigen  
na hun dood naar de hades, en haar schreden zijn niet vast.  

Want de wegen des levens betreedt zij niet,  
haar paden zijn dwaalwegen, en niet te herkennen.  

Nu dan, zoon, luister naar mij  
en verwerp mijn woorden niet.  

Houd je weg ver bij haar vandaan,  
en kom niet in de nabijheid van de deur van haar huis,  

opdat je je leven niet aan anderen prijsgeeft  
noch je bezit aan een meedogenloze;  

opdat vreemden zich niet verzadigen met jouw kracht,  
en je zwoegen te goede komt aan het huis van onbekenden,  

zodat je er uiteindelijk spijt van hebt,  
als het gedaan is met het vlees van je lichaam;  

en je zegt: Hoe heb ik de vermaning kunnen haten  
en heeft mijn hart bestraffing kunnen verwerpen;  

en heb ik niet geluisterd naar de stem van wie mij vermaande  
en mij onderwees, mijn oor heb ik niet naar hem geneigd!  

In bijna alle kwaad heb ik verkeerd,  
in het midden van de gemeente en de gemeenschap.  

Drink water uit je eigen regenbak  
en welwater uit je eigen bornput. 

***  



Tweede woensdag 

Lezing uit de profetie van Jesaja (5:16-25) 

De HEER Sabaoth zal verhoogd worden door het recht, en de heilige God zal 

verheerlijkt worden door gerechtigheid. De bannelingen zullen weiden als wilde 

stieren, en lammeren zullen grazen op de verlaten plaatsen. Wee hun die hun zonden 

naar zich toe trekken als met een lang touw, en hun wetteloosheid als met een riem 

van het juk van een os. Wee hun die zeggen: Laat Hij haast maken, met wat Hij wil 

gaan doen, zodat we het zien, laat het raadsbesluit maar komen van de Heilige van 

Israël, zodat wij het leren kennen. Wee hun die het kwade goed noemen en het goede 

kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen 

als zoet en zoet als bitter. Wee hun die denken dat ze inzicht hebben, en in eigen oog 

verstandig zijn. Wee hun die over u heersen, die wijn drinken en de machtigen die 

sterke drank mengen, die de goddelozen in het gelijk stellen voor geschenken, en die 

de rechtvaardige zijn recht ontnemen. Daarom, zoals stoppels verbrand worden door 

vurige kolen en tegelijk de wortels mee verbranden tot as door het aangestoken vuur, 

zo zal hun bloesem worden tot een stofwolk, want zij wilden de wet van de HEER 

Sabaoth niet koesteren en zij verwierpen het woord van de Heilige van Israël. Daarom 

is de toorn van de HEER Sabaoth tegen Zijn volk ontbrand; en Hij heeft Zijn hand 

tegen hen uitgestrekt; Hij heeft hen geslagen, zodat de bergen beven, en hun dode 

lichamen als vuilnis midden op straat liggen. Bij dit alles keert Hij Zijn toorn niet af, 

en Zijn hand blijft opgeheven. 

*** 

  



Lezing uit Genesis (4:16-26) 

Toen ging Kaïn weg van het aangezicht van God; en hij woonde in het land Nod, 

tegenover Eden. En Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger en 

baarde Henoch. Kaïn was een stad aan het bouwen, en hij noemde de naam van die 

stad naar de naam van zijn zoon, Henoch. En bij Henoch werd Hirad geboren; en 

Hirad verwekte Mechujaël; en Mechujaël verwekte Methusaël; en Methusaël verwekte 

Lamech. Lamech nam voor zichzelf twee vrouwen; de naam van de ene was Ada, en 

de naam van de andere Zilla. Ada baarde Jabal; die werd de vader van wie tenten 

bewonen en vee houden. En de naam van zijn broer was Jubal. Deze werd de vader 

van allen die harp en fluit kunnen bespelen. Ook Zilla baarde: Tubal, een smid, vader 

van alle koperen ijzerbewerkers; en de zuster van Tubal was Naëma. En Lamech zei 

tegen zijn vrouwen: Ada en Zilla, luister naar mijn stem, vrouwen van Lamech, hoor 

mijn woorden aan: Voorzeker! Ik doodde een man tot mijn wond en een jongen tot 

mijn striem! Want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech zeventig maal 

zevenmaal. En Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw Eva en zij baarde 

een zoon, en zij gaf hem de naam Seth. Want, zei ze, God heeft mij ander nageslacht 

gegeven in de plaats van Abel die door Kaïn is gedood. En ook bij Seth werd een zoon 

geboren, en hij gaf hem de naam Enos; met vertrouwen riep deze de Naam van de 

HEER God aan. 

*** 

  



Lezing uit de Spreuken (5:15-6:3) 

Zoon, drink water uit je eigen regenbak,  

welwater uit je eigen bornput.  

Laat het water van je bron niet naar buiten stromen,  

maar laat jouw water zich verspreiden op jouw pleinen.  

Laat het van jou alleen zijn  

en laat geen vreemde het met je delen.  

Laat je waterbron alleen van jou zijn  

en verblijd je over de vrouw van je jeugd:  

als een lieflijke hinde, een bevallig veulen,  

moge zij met je omgaan.  

Laat zij zelf je leiden, en altijd met jou samen zijn,  

want die liefdesband zal je aanzienlijk maken.  

Ga niet om met een vreemde,  

aanvaard geen omhelzing, behalve van je eigen vrouw.  

Want de wegen van een man zijn vóór de ogen van de HEER,  

Hij bemerkt al zijn schreden.  

Wetsovertredingen verstrikken een man,  

met de banden van zijn eigen zonde wordt hij vastgesnoerd.  

Hij zal sterven met hen die geen vermaning kennen,  

hij heeft zijn grote bezit verspild  

en hij komt om door zijn dwaasheid.  

Zoon, als je borg staat voor je vriend,  

geef je je hand over aan een vijand,  

want een sterke strik zijn de eigen lippen van een man  

en hij wordt gevangen in de woorden van zijn eigen mond.  

Doe, mijn zoon, wat ik je opdraag, en red je,  

want je bent in de greep van slechten gekomen, terwille van je vriend.  

Verlies de moed niet,  

maar spoor je vriend aan voor wie je borg staat. 

*** 

  



Tweede donderdag 

Lezing uit de profetie van Jesaja (6:1-12) 

In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heer zitten op een hoge en verheven troon, 

en de tempel was vol van Zijn heerlijkheid. Serafs stonden rondom Hem. Ieder had 

zes vleugels: met twee bedekten zij hun gezicht, met twee bedekten zij hun voeten, en 

met twee vlogen zij. De één riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEER Sabaoth; 

heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid! De bovenpost van de deur schudde door het 

stemgeluid waarmee zij riepen, en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik: Wee mij, 

want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een 

volk met onreine lippen, en mijn ogen hebben de Koning, de HEER Sabaoth, gezien. 

Maar één van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, 

die hij met de tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en 

zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt, en zal uw wetteloosheid van u wegnemen 

en u van uw zonden reinigen. En ik hoorde de stem van de Heer, Die zei: Wie zal Ik 

zenden? Wie zal naar dit volk gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij. En Hij zei: 

Ga en zeg tegen dit volk: Ge zult met uw oren horen, maar het niet begrijpen. Ge zult 

met uw ogen kijken, maar het niet zien. Want het hart van dit volk is vet geworden, en 

hun oren te doof om te horen, en hun ogen zijn gesloten, om niet met hun ogen te zien, 

en met hun oren te horen, en met hun hart te begrijpen en zich te bekeren, zodat Ik hen 

zal genezen. Toen zei ik: Hoelang, Heer? Hij zei: Totdat de steden verwoest zijn, zodat 

er geen inwoners meer zijn, en de huizen, zodat er geen mens meer in is, en het land 

verworden is tot een woestenij. Want de HEER zal de mensen ver weg doen gaan, en 

de overgeblevenen in het land zullen zich vermeerderen. 

*** 

  



Lezing uit Genesis (5:1-24) 

Dit is het boek van wording van de mensen. Op de dag dat God Adam schiep, maakte 

Hij hem naar het beeld van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, en Hij 

zegende hen en gaf hun de naam Adam, op de dag dat ze geschapen werden. Adam 

leefde tweehonderddertig jaar, en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, en naar zijn 

beeld; en hij gaf hem de naam Seth. Adams dagen waren, nadat hij Seth verwekt had, 

zevenhonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen die Adam leefde, 

waren negenhonderddertig jaar; en hij stierf. Seth leefde tweehonderdvijf jaar, en 

verwekte Enos. En Seth leefde, nadat hij Enos verwekt had, zevenhonderdzeven jaar; 

en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Seth waren negenhonderdtwaalf 

jaar; en hij stierf. Enos leefde honderdnegentig jaar, en verwekte Kenan. En Enos 

leefde, nadat hij Kenan verwekt had, zevenhonderdvijftien jaar; en hij verwekte zonen 

en dochters. Al de dagen van Enos waren negenhonderdvijf jaar; en hij stierf. Kenan 

leefde honderdzeventig jaar, en verwekte Mahalaleël. En Kenan leefde, nadat hij 

Mahalaleël verwekt had, zevenhonderdveertig jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 

Al de dagen van Kenan waren negenhonderdtien jaar; en hij stierf. Mahalaleël leefde 

honderdvijfenzestig jaar, en verwekte Jered. En Mahalaleël leefde, nadat hij Jered 

verwekt had, zevenhonderddertig jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen 

van Mahalaleël waren achthonderdvijfennegentig jaar; en hij stierf. Jered leefde 

honderdtweeënzestig jaar, en verwekte Henoch. En Jered leefde, nadat hij Henoch 

verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van 

Jered waren negenhonderdtweeënzestig jaar; en hij stierf. Henoch leefde 

honderdvijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach. En Henoch behaagde aan God, 

nadat hij Methusalach verwekt had, tweehonderd jaar; en hij verwekte zonen en 

dochters. Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar. Henoch 

behaagde aan God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. 

*** 



Lezing uit de Spreuken (6:3-20) 

Doe, mijn zoon, wat ik je opdraag, en red je,  

want je bent in de greep van slechten gekomen,  

terwille van je vriend.  

Verlies de moed niet,  

maar spoor je vriend aan voor wie je borg staat.  

Geef je ogen geen slaap,  

en je oogleden geen sluimer.  

Red je als een gazelle uit de strikken,  

en als een vogel uit de val.  

Ga naar de mier, luiaard,  

bewonder zijn wegen en word wijs.  

Hoewel hij geen akker heeft,  

noch iemand die hem dwingt, noch onder een heerser staat,  

maakt hij zijn eten gereed in de zomer,  

verzamelt hij een grote voorraad in de oogsttijd.  

Of ga naar de honingbij  

en leer hoe vlijtig en keurig zij werkt.  

De opbrenst van haar inspanningen wordt aan koningen en eenvoudigen 

aangeboden voor hun gezondheid,  

en is bij allen geliefd en beroemd.  

Ook al is zij zwak van lichaam,  

zij is geëerd omdat zij de wijsheid bemint.  

Hoelang, luiaard, blijft gij liggen?  

Wanneer staat gij op uit uw slaap?  

Een beetje slapen, een beetje zitten, een beetje sluimeren,  

een beetje de handen op de borst gevouwen!  

Zo komt de armoede over u als een slechte metgezel,  

en het gebrek als een snelle koerier.  

Als je niet lui bent, komt je oogst als een waterbron,  

en je gebrek verdwijnt als een snelle koerier.  

Een dwaze man, een wetsovertreder,  

begaat wegen die niet goed zijn.  

Hij knipoogt heimelijk, geeft een teken met zijn voet,  

en geeft aanwijzingen met zijn vingers.  



In zijn verdorven hart smeed hij kwaad  

te allen tijde brengt hij onrust teweeg in de stad.  

Daarom zal plotseling zijn ondergang komen,  

opeens zal hij gebroken worden, zonder dat er genezing voor is.  

Want hij verheugt zich over alles wat gehaat is bij God,  

en hij wordt gebroken door de onreinheid van zijn ziel:  

hoogmoedige ogen, een valse tong  

en handen die onschuldig bloed vergieten,  

een hart dat zondige plannen smeedt,  

voeten die zich haasten om kwaad te doen,  

een valse getuige die leugens doet oplaaien,  

twist zaait tussen broeders.  

Mijn zoon, neem de geboden van je vader in acht  

en verwerp het onderricht van je moeder niet. 

*** 

  



Tweede vrijdag 

Lezing uit de profetie van Jesaja (7:1-14) 

Het gebeurde in de dagen van Achaz, de zoon van Jotham, de zoon van Uzzia, de 

koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, met Pekah, de zoon van Remalia, de 

koning van Israël, optrok naar Jeruzalem om er oorlog tegen te voeren, maar hij was 

niet in staat de stad te belegeren. Toen het huis van David verteld werd: Syrië is het 

eens geworden met Efraïm, ontstelde zijn hart en het hart van zijn volk, zoals de bomen 

in het woud beven voor de wind. En de HEER zei tegen Jesaja: Ga nu op weg, Achaz 

tegemoet, gij en uw zoon Jasjub, naar de vijver bij de bovenweg van het Blekersveld. 

Zeg dan tegen hem: Beheers uzelf, blijf rustig, wees niet bevreesd, laat uw hart niet 

week worden voor die twee rokende stukken brandhout. Wanneer Mijn toorn 

ontbrandt, zal Ik daarna weer genezen. Wat betreft de zoon van Syrië en de zoon van  

Remalia, zij hebben kwaad tegen u beraamd, zeggend: Laten wij oprukken tegen Juda, 

en hen angst aanjagen, en hen overmeesteren en de zoon van Tabeal er als koning over 

aanstellen. Zo spreekt de HEER Sabaoth: Dat besluit zal niet uitgevoerd worden, dat 

zal niet gebeuren! Want het hoofd van Syrië is Damascus, en het hoofd van Damascus 

is Rezin. En na vijfenzestig jaar zal het rijk van Efraïm vernietigd worden en niet meer 

als volk bestaan. Ondertussen zal Samaria het hoofd van Efraïm zijn en de zoon van 

Remalia het hoofd van Samaria. Als gij het niet gelooft, zult gij het ook niet begrijpen. 

Opnieuw sprak de HEER tegen Achaz, zeggend: Vraag voor uzelf een teken van de 

HEER, uw God, vraag het beneden in de diepte of boven in de hoogte. Maar Achaz 

zei: Ik zal het niet vragen en de HEER niet op de proef stellen. Toen zei hij: Luister 

toch, huis van David, is het u niet genoeg mensen te vermoeien, dat u ook mijn God 

vermoeit? Daarom zal de Heer Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger 

worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de Naam Immanuel geven. 

*** 

  



Lezing uit Genesis (5:32-6:8) 

Toen Noach vijfhonderd jaar oud was, verwekte hij drie zonen: Sem, Cham en Jafeth. 

En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te 

vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen zagen dat 

de dochters van de mensen mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij 

uitgekozen hadden. Toen zei de HEER God: Mijn Geest zal niet voor eeuwig op deze 

mensen blijven rusten, omdat zij vleselijk zijn, en hun dagen zullen honderdtwintig 

jaar zijn. In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op aarde, toen Gods zonen bij 

de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit 

zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. En de HEER God zag 

dat de slechtheid van de mensen op aarde toenam, en dat iedereen in zijn hart 

voortdurend slechte dingen overwoog. Toen dacht God erover na dat Hij de mens op 

de aarde gemaakt had, en het berouwde Hem. En God zei: Ik zal de mens, die Ik 

geschapen heb, van het aanschijn der aarde verdelgen, van mens tot vee, en van de 

kruipende dieren tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen 

gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de HEER God. 

*** 

  



Lezing uit de Spreuken (6:20–7:1) 

Mijn zoon, neem de geboden van je vader in acht  

en verwerp het onderricht van je moeder niet.  

Bind ze voortdurend op je ziel,  

hang ze om je hals.  

Als je op weg gaat, neem ze dan mee, zodat ze bij je blijven,  

als je neerligt, zullen deze over je waken,  

als je ontwaakt, zullen deze tot je spreken.  

Want de geboden van de wet zijn een lamp en een licht,  

en een levensweg met bestraffing en vermaning,  

om je te bewaren voor de vrouw van een ander,  

voor het gevlei van de tong van een onbekende.  

Begeer haar schoonheid niet in je hart  

en laat ze je niet vangen met haar ogen,  

noch meeslepen met haar wimpers,  

want de waarde van een hoer is niet meer dan een homp brood,  

en de vrouw van een getrouwde man jaagt op een kostbare ziel.  

Als iemand vuur in zijn boezem neemt,  

zullen dan zijn kleren niet in brand vliegen?  

Als iemand op gloeiende kolen loopt,  

zullen dan zijn voeten niet verbranden?  

Zo ook wie naar de vrouw van een andere man gaat:  

al wie haar aanraakt, zal niet voor onschuldig gehouden worden.  

Men is niet verbaasd als men een dief vangt,  

die steelt om zijn mond te vullen, als hij honger heeft.  

Als hij gevonden wordt, vergoedt hij het zevenvoudig:  

al het bezit van zijn huis moet hij geven, om zich te bevrijden.  

Maar wie met een vrouw overspel pleegt, is zonder verstand.  

Wie dat doet, richt zijn ziel te gronde.  

Plaag en schande zal hij vinden  

en zijn smaad zal niet uitgewist worden in eeuwigheid,  

want de woede van haar man is vol jaloersheid  

en hij zal geen medelijden hebben op de dag van het gericht.  

Voor geen enkel losgeld zal hij de vijandschap goed maken  

en deze wordt niet geslecht met veel geschenken.  



Mijn zoon, neem mijn woorden in acht,  

berg mijn geboden bij je op. 

*** 


